
JEZUS  MET  DE  DOORNENKROON

Ik ben schoon, men bemint Mij niet.

Ik ben edel, men dient Mij niet.

Ik ben Almachtig, men vreest Mij niet.

Ik ben rijk, men bidt Mij niet.

Ik ben Eeuwig, men zoekt Mij niet.

Ik ben wijs, men vraagt Mij niet.

Ik ben de Weg, men bewandelt Mij niet.

Ik ben de Waarheid, men gelooft Mij niet.

Ik ben het Leven, men begeert Mij niet.

Ik ben het Licht, men ziet Mij niet.

Ik ben barmhartig, men betrouwt Mij niet.

Ik ben de Leidsman, men volgt Mij niet.

O mens, gaat gij verloren en wijt het Mij niet.

Want Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet.

Ziet hier, o mens, uw beeld, als Adamiet geboren,

Gij ligt in deze NIET geheel en al verloren,

En komt de IK  BEN  niet en maakt de  NIET  een  WEL,

Dan gaat gij als gij sterft gewislijk naar de hel.

Willem van den Berg Jz (1839-1914)


