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IN DE RECHTE STRAAT

Een vaste burcht is onze God.

Een toevlucht voor de Zijnen.

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet Zijn hulp verschijnen.

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan.

Hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen.

Geen aardse macht begeren wij,

die gaat welras verloren!

Ons staat de sterke Held ter zij,

die God ons heeft verkoren.

Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,

Verwinnaar op de troon!

De zeeg’ is Hem beschoren.

Een vaste burcht


