
 
 

Uitgave prekenboek 
“Zalig in een geschonken Borg” 

door Ds. J.J. Roodsant 

 

Door de bijzondere aanwijzingen van de Heere is het hiernaast 

afgebeelde prekenboek tot stand gekomen en kunnen kostelijke 

preken worden gelezen. Ja, Gods Woord gehoord. 

De preken zijn gehouden op diverse plaatsen in ons land en zijn via 

een band of cd op schrift gesteld. Ook zijn ze geschikt om in 

leesdiensten te worden gebruikt. 

De Heere Zelf heeft de titel aan de auteur bekendgemaakt alsmede 

hem de indeling van het prekenboek genoemd, zodat de 

bijzondere gunst des Heeren over deze uitgave mag worden 

ervaren. 

Omdat dit prekenboek bij bravenewbooks zelf moest worden 

samengesteld waren er vele moeilijkheden te overwinnen. Maar bij die alle heeft de Heere telkens 

opnieuw uitkomsten geboden en oplossingen gewezen. 

Er is in dit prekenboek voor een duidelijke letter gekozen 

op helder wit papier. Tevens zijn er extra lege regels 

toegevoegd waardoor het lezen wordt vergemakkelijkt. 

Ook is de prijs zo laag mogelijk gehouden en op € 16,25 

per stuk gesteld. 

Om dit prekenboek aan te schaffen kunt u bij elke erkende 

boekhandel in 

Nederland terecht. 

Ook kunt u op internet de site opzoeken van Bravenewbooks 

(www.bravenewbooks.nl) om vervolgens naar de shop te gaan. 

Hier tikt u bij “zoeken” de naam van de auteur in en kunt u uw 

kooporder plaatsen, waarna het meestentijds binnen vier 

dagen in uw bezit zal zijn. 

Rest mij nog u dit prekenboek hartelijk aan te bevelen in de 

hoop dat u ervaren mag hoe deze prediker getuigt van het 

wonderheerlijke, zuiver Schriftuurlijke en zaligmakende werk 

des Heeren om daardoor de weg te wijzen tot Christus, Die de 

Weg des levens is, opdat ook u zich mag verliezen in Die 

aanbiddelijke en lieve Koning der koningen, de Heere Jezus 

Christus. 
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